Dag Koala’s en Giraffen,

Stel je voor

Morgen belandt er een ruimtewezen op aarde... Hij of zij of het komt van een planeet waar licht en
donker niet bestaan... Hoe leg je dat uit licht en donker? Hoe komt het dat het bij ons licht en donker
wordt? Op sommige plaatsen wordt het nooit echt licht, hoe zit dat in elkaar? Hebben we licht nodig

om te leven?,... duizend en één vragen...

Ik heb geen tijd om alles uit te zoeken, maar jullie wel @

Hieronder vinden jullie een hele hoop opdrachten rond licht en donker. Ik verwacht dat jullie al de
opdrachten deze week uitvoeren. Om jullie extra te motiveren maken we er een wedstrijdje van
tussen de twee klassen... Maandag kom ik langs in de klassen om de winnaar bekend te maken

De spelregels

Jullie mogen samenwerken, met 2, 3, 4, maakt me niet uit... Ik raad jullie dit ook aan. Spreek
goed af wie wat doet en samen zullen jullie zeker een mooi resultaat behalen.

Jullie sturen het resultaat van de opdrachten naar me door via mail
lot.stevens@onderwijs.gent.be of via whatsapp 0489875270

. De leerkrachten van de BB weten hier niets van, want die zijn ziek en moeten rusten, dus
hen moet je geen vragen stellen hierover... Neem contact op met mij als er iets niet duidelijk

is. Stuur een mailtje of een berichtje, ik bel niet zo graag en heb het ook best druk @

Het is misschien niet gemakkelijk om contact te hebben met iedereen van de klas, geen
probleem, hoe meer resultaten ik zie, hoe beter. Dus opdrachten dubbel uitvoeren per klas
mag zeker!!

Opdrachten

1.

Maak een woordspin rond licht en donker... Wat kan je allemaal leren over licht en donker?
Met wat heeft licht en donker te maken? Wat wil je zelf nog leren over licht en donker? Wat
weet je al? Wat ga je opzoeken?

Maak een kunstwerk rond licht en donker, schilderen, knutselen, tekenen,... alles mag!

Zoek een liedje in een andere taal waarin licht en/of donker aan bod komt, zoek de vertaling
op of vraag wat hulp aan je ouders en laat me weten over wat het liedje volgens jullie gaat
Licht en donker... Probeer in een filmpje uit te leggen hoe het komt dat we nachten en dagen
hebben en waarom het bij ons in de winter zo lang donker is. Hoe meer uitleg je geeft, hoe
beter. Denk eraan, je geeft uitleg aan een alien die niets begrijpt van licht en donker. Dus ook
niet wat bijvoorbeeld de zon is en de planeten...

tips: zoek eerst info op, maak dan een samenvatting van wat je wil zeggen, oefen een paar
keer vooraf, gebruik eventueel materiaal en leg alles zo eenvoudig mogelijk uit...

Zoek een (prenten)boek over licht en/of donker dat jullie kunnen voorlezen aan de kleuters
of de OB lager. Dat mogen jullie volgende week dan ook effectief doen

tip: de bib is nooit ver weg...
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6. Wat als de zon nooit meer onderging... Schrijf een verhaal of gedicht over ‘de zon die nooit
meer onderging’. Wat zou dat betekenen? Hoe zou jij (of jullie) je daarbij voelen? Gebruik je
fantasie en schrijf erop los...

7. Sommige dieren ‘geven licht in het donker’... Hoe kan dat? Zoek dit uit en laat het me
weten...
tip:

Niet alles wat je vindt via google is juiste info. Zoek verschillende bronnen...

8. Wat zou je graag zelf nog leren over licht en donker en heb je nergens teruggevonden...
Schrijf al jullie vragen op en stuur het me door. Wie weet kunnen we samen op zoek naar
antwoorden als jullie terug op school zijn. Of zoeken we een wetenschapper die ons verder
kan helpen...

Voor als je TUD over hebt

Als licht en donker niet bestaat, is tijd ook helemaal anders. De alien begrijpt ook niet veel van de
tijd. Wie wil en tijd over heeft @ mag ook hierrond dezelfde opdrachten doen. Jullie kunnen
bonuspunten verzamelen als jullie dit ook nog lukt!

Heel veel succes en plezier ermee!! Maak er iets moois van, ik weet dat jullie dit kunnen!!



